
Kan je je voorstellen dat Egmond ooit hét middelpunt van 
Nederland was? Nu zie je de ruïnes van kasteel van Egmont, 
maar het hart, dat is nooit vergaan. De geest van ridderschap, 
roem en strijden voor het vaderland. De plek waar schilders 
het oerHollandse leven vastlegden, verliefd op de kleurrijke 
bollenvelden. Waar filosoof Descartes mijmerend in de 
verte keek, en waarover Goethe later een treurspel schreef, 
gefascineerd door het heldenleven in dit Slotkwartier. Waar 
Beethoven later een wereldwijd bekende ouverture bij 
componeerde. De geschiedenis van Egmond verdient een 
verhaal. Een plek, waar alles samenkomt. Verleden, en nu. 
Kunst en verhalen van vroeger. Waar je kan leren, kijken,  
of lekker een boekje kunt lezen in de bibliotheek. Samenzijn  
in geschiedenis. Huys Egmont wordt weer, net als vroeger,  
de plek waar je wil zijn. 

Lamoraal I van Gavere 
18 november 1522  -  † Brussel, 5 juni 1568

Het verhaal begint eind 16e eeuw bij onze hoofdpersoon, 
Lamoraal, een jongen uit de familie Van Egmont met grote 
dromen en ambities. Van graaf, generaal en staatsman in de 
Zeventien Provinciën, tot ridder van het Gulden Vlies. Zelfs 
Karel de Vijfde bracht een bezoekje aan zijn bruiloft. 

De familie Egmont rees al langer in aanzien, maar 
dankzij Lamoraal ontlook Egmond tot bakermat van de 
Nederlandse republiek. Als fervent volger van de Spaanse 
koning hield hij vast aan zijn idealen tot aan zijn dood. 
Vlak voor de tachtigjarige oorlog werd Lamoraal onthoofd 
op de Grote Markt in Brussel. Zoveel geschiedenis, zoveel 
verhalen. Nog nergens komen ze samen.

Grote dromen en ambities Lang leve geschiedenis

We droomden al langer van een manier om het unieke 
verhaal van de abdij, het slot, Lamoraal en de opstand en 
de komst van de schilders en andere kunstenaars te vieren. 
Nu is het eindelijk zover: in het oude raadhuis komt een 
gloednieuw cultuurhuis. Een plek waar je samen kunt zijn 
en de geschiedenis tot leven ziet komen in een informatieve 
en educatieve expositie. Huys Egmont wordt een plek voor 
mensen die willen genieten van het Slotkwartier, de duinen, 
het bos en de rijke historie. Voor toeristen, scholen én onze 
eigen inwoners. Met een VVV, leestafel, bibliotheek en 
aantrekkelijke ruimtes voor verhuur. 

Egmond, de bakermat van Holland
De vaste expositie van Huys Egmont neemt bezoekers 
mee in het roemrijke verleden rond de tijd dat Lamoraal 
zijn hoofd verliest op de Grote Markt in Brussel. In een 
interactieve expositie beleven jong en oud de verhalen 
van het de abdij, het slot, de avonturen van Lamoraal 
en de Spaanse opmars.

Een nieuw cultuurhuis voor iedereen

Het educatieve hart van het Slotkwartier
Huys Egmont vertelt straks het verhaal van de abdij, het slot, 
haar bewoners en later de bezoekers die zich verwonderen over 
de ruïne en dit vastlegden in hun kunst. Het nieuwe cultuurhuis, 
waar historie, cultuur en organisaties samenkomen, wordt het 
educatieve hart van het Slotkwartier.

De plek waar geschiedenis zichtbaar wordt. Waar je terecht 
kunt met vragen over een mooie fietsroute of lekker eten. Voor 
een bijeenkomst of gewoon voor de gezelligheid. Waar je in het 
museum kennismaakt met het ridderleven en de tijdlijn van 
het kasteel, binnenloopt voor de bibliotheek of geniet van de 
historische groenten- en kruidentuin. 

Tot ziens bij Huys Egmont!

Slotweg 46-48  |  1934 CN  |  Egmond aan den Hoef

Het Slotkwartier:  
huis van ridders, plek van 
schilders en bakermat van 
de republiek

formaat gevouwen: 297 x 210mm (hxb, A4) 
formaat totaal: 297 x 1050mm (hxb)
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Ridders, opstand en glorie
Huys Egmont is klein, maar laat zoveel zien! Terwijl de kinderen het virtueel opnemen 
tegen ridders in een toernooi en voelen hoe zwaar een harnas is, verdiepen hun 
ouders zich in de levendige reconstructies, opgravingen en verhalen van vroeger.

De opkomst en ondergang van kasteel Egmond
Kijk eens naar buiten? Op de plek van deze ruïnes speelde zich vroeger van alles 
af. Van boerenvluchtheuvel naar donjon, monniken van de abdij die werken 
op het land, de gloriedagen van het kasteel en de vernietiging door de geuzen. 
Kom je kijken?

Historisch genieten
Kom langs voor een praatje of strijk neer in de tuin, met uitzicht op de verschillende 
speelelementen. De kinderen spelen in het doolhof. En ondertussen download je de app, 
waarin je alles ontdekt over het kasteel, de ruïnes en geschiedenis in de omgeving. 
Zie je het al voor je?

Plek voor vernieuwing
Er valt nog veel meer te vertellen over Egmond. Wat dacht je van de Amerikaanse 
kunstenaars van de Egmondse school, het leven van Descartes en de papiermolens die 
hier stonden? Een wisselende expositie geeft ruimte voor verdieping en vernieuwing.

Lezen, kijken en doen
Als je binnenkomt in het nieuwe cultuurhuis, zie je meteen dat Huys 
Egmont meer is dan een museum. Kom boeken lenen bij de bibliotheek, 
lezen aan tafel of een dagje uit plannen bij het VVV. Welkom!

Vergaderen?
Op de eerste verdieping komen twee aantrekkelijke ruimtes voor verhuur. 
Vergaderen in een oud, historisch pand? Of een bijeenkomst of lesprogramma 
organiseren? Er is ruimte voor maximaal veertig mensen, en onbeperkt 
ruimte voor jouw ambitie.

Ontmoeten in Egmond Geschiedenis komt tot leven Kunst en verhalen van vroegerRuimte voor vroeger en nu
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Een plek waar alles samenkomt
Het schoolgebouw en het raadhuis krijgen een hele nieuwe 
indeling. Niet alleen is er ruimte voor een vaste en wisselende 
tentoonstelling over de adbij, het slot en haar bewoners, er 
is ook ruimte voor hedendaagse cultuur. In Huys Egmont 
werken meerdere organisaties samen onder één dak, waar ze 
gebruik maken van elkaars ruimten, vrijwilligers en expertise. 
Stichting Historisch Egmond, Bibliotheek Kennemerwaard en 
de VVV vormen samen het progamma. 

SAMEN 
IN CULTUUR
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